Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 21 juli

09.30 uur: ds. D. Heemskerk (Uddel)

18.30 uur: ds. D. Heemskerk

Zondag 28 juli

09.30 uur: kand. H. van der Schans (Maartensdijk)
18.30 uur: kand. H. van der Schans

Voorzang
Geen voorzang

Collecten

Zondag 21 juli:

1. Noodhulp hongersnood Sudan via de ZOA
2. Kerkvoogdij

3. Onderhoud en uitbreiding begraafplaats
Zondag 28 juli:

1. Diaconie ZOA

2. Kerkvoogdij

3. Opleiding predikanten HHK

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes

Over de collecte voor Sudan

Wat is er aan de hand in Sudan? Dit is de ergste hongercrisis in de wereld.

Meer dan 10 miljoen Sudanezen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld. Meer dan de helft van
deze vluchtelingen zijn kinderen. Moeders vertellen dat ze hun kinderen bladeren te eten geven
omdat er verder niets is. Meer dan de helft van de Sudanezen weet niet of ze morgen te eten
hebben. Daarnaast is er weinig schoon drinkwater beschikbaar, wat het risico op infectieziekten
verhoogt. De verwachting is dat er komende maanden 2,5 miljoen mensen sterven van de
honger. Dit is het meest optimistische scenario, mogelijk worden het er nog veel meer.

ZOA helpt met voedselpakketten en aanvullende voeding voor ondervoede kinderen om direct
levens te redden. Daarnaast investeren we in schoon drinkwater om infecties te voorkomen.
Een basisvoedselpakket voor één gezin voor twee weken kost €30.

Voor hoeveel gezinnen kunnen wij als kerkelijke gemeente zo’n voedselpakket bekostigen?

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank
is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag
zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze
website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De
kinderoppas wordt in €én van de zalen beneden gehouden.



Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp
van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u
contact opnemen met onze codrdinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail
elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

PASTORALIA

Algemeen

We denken ook aan de andere zieken thuis. Er zijn er die op een uitslag wachten of die
anderszins in zorgen verkeren. Vergeet u de chronische zieken niet? Maar ook zij die psychisch
lijden, hebben onze gebeden nodig. Wat heeft de zonde veel teweeg gebracht. Ook onder ons
zijn er die dat soms in een diepe en smartelijke weg moeten inleven. We bidden hen allen de
kracht en de nabijheid van de Heere toe. Daarbij willen we wijzen op de ene Schuilplaats,
waarvan Psalm 91 spreekt: ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des almachtigen.’

AGENDA

Vrijdag 19 juli:

- Bibliotheek geopend
Donderdag 25 juli:

- Kinder Bijbel Morgen
- Uitzending kerkdienst
Vrijdag 26 juli:

- Bibliotheek geopend
Donderdag 1 augustus:
- Kinder Bijbel Morgen
- Uitzending kerkdienst
Vrijdag 2 augustus:

- Bibliotheek geopend

Kinderbijbelmorgens “Zoek de schat!”

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat je op donderdag 25 juli en 1, 8 en 15 augustus
kunt komen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Dit jaar is het thema “Zoek de schat!” We
gaan verschillende verhalen vertellen. Na het Bijbelverhaal hebben we nog tijd om samen wat
leuks te knutselen, spelletjes, een speurtocht of een andere activiteit te doen. Word jij hier
nieuwsgierig van en ben je tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan van 10.00 tot 12.00 uur naar het
plein bij de Dorpskerk in Garderen aan de Mazenhofstraat. We hopen je dan te zien. VVoor meer
informatie: 06-30515855.

Hartelijke groeten team KBM

KBM vrijwilligers

We willen voor de laatste keer een oproep doen voor vrijwilligers. In juli is er genoeg hulp,
maar op 1 en 15 augustus hebben we nog te weinig vrijwilligers om alle geplande activiteiten
door te laten gaan. Ook op 8 augustus kunnen we nog twee extra vrijwilligers gebruiken.
Hartelijke groeten team KBM

Openingstijden Bibliotheek



In de maanden juli en augustus is de bibliotheek op de dinsdagavonden gesloten. U/jij bent elke
vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur hartelijk welkom.

VAN DE DIACONIE

Tien jaar ‘De Samaritaan’ Putten

Onlangs mochten de bewoners van ‘De Samaritaan’, samen met de vrijwilligers,
afgevaardigden van de kerkenraad HHG Putten en van HHG Garderen en het bestuur, gedenken
dat het alweer tien jaar geleden is dat het christelijk woon-zorgcomplex De Samaritaan in
gebruik is genomen.

Het was een betekenisvolle bijeenkomst, waarbij ds. Diepenbroek een meditatie hield over de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10). Verder werd er gesproken door de heer
B. Noteboom, voorzitter van de Stichting De Samaritaan en door de voorzitter van de
Bewonerscommissie. Hierna was er een gezellig samenzijn met poffertjes en ijs.

De Samaritaan is een identiteitsgebonden huis, opgericht vanuit de Hersteld Hervormde
gemeenten van Putten en Garderen.

Naast het vrij-wonen-gedeelte met 52 appartementen is er een somatische en psychogeriatrische
afdeling van Norschoten, en een medisch centrum.

Vanuit onze kerkelijke gemeente is er vanaf het ontstaan een sterke band met het complex De
Samaritaan. Bij de oprichting was diaken E. Boeve vanuit de HHG Garderen nauw betrokken.
En nog altijd is er binnen het bestuur van De Samaritaan een afgevaardigde van de HHG
Garderen. Nu is dat ons gemeentelid S. Nieuwenhuis. Hiernaast is er ook altijd binnen de
diverse commissies een afgevaardigde vanuit de HHG Garderen actief geweest. Op dit moment
zijn we actief op zoek naar een gemeentelid vanuit HHG Garderen die de Bouw en Juridische
Commissie zou kunnen versterken. Indien iemand hier meer informatie over wil ontvangen,
kan deze zich melden bij diaken Kieft, tel. 0342 - 47 22 67.

Ook vanuit onze kerk wonen er gemeenteleden in De Samaritaan, zowel in woonzorg- als in
verpleegappartementen. Mocht u informatie over wonen in De Samaritaan wensen, dan kunt u
terecht bij de heer Nieuwenhuis, tel. 0341-42 49 95.

Diaconie HHG Garderen

VAN DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Open Kerk (deel 2) - Evangelisatie en muziek

“Door voor de Heere te zingen worden we niet alleen zelf opgebouwd en aangespoord door de
Heilige Geest om dienstbaar te zijn, maar roepen we ook degenen die naar ons luisteren op om
de grote Schepper te dienen. Al het goede, ook de muziek, behoort Christus toe.”

Het zijn de woorden van een evangelist uit Rusland.

Om dezelfde reden laten we tijdens de Open Kerkmomenten niet alleen het kerkgebouw zien
maar laten we ook orgelmuziek horen.

Zaterdag 13 juli j.I. was het regenachtig weer. Vaak heeft dit tot gevolg dat er minder gasten
zijn. Toch zijn er enkele gesprekken gevoerd en hebben naast de eigen organist, verschillende
gasten het orgel bespeeld. Het orgelspel kan de gesprekken sturen en het is uitnodigend voor
passanten.

Muziek en zang zijn niet weg te denken bij evangelisatie. Het raakt de diepste snaren van de
mens.

We zijn daarom niet alleen onze gastheren en -vrouwen, maar ook onze organisten dankbaar
die tijdens de Open Kerk op hun wijze aan evangelisatie bijdragen.

Zendings- en evangelisatiecommissie ‘De Zaaier’



OVERIGE BERICHTEN

Vooraankondiging grote kerkschoonmaak

Nu het restaureren van het dak van de kerk vorderingen maakt, kunnen wij als kostersechtpaar
nadenken over de grote schoonmaak van de kerk.

Wij willen dit organiseren op maandag 9 en dinsdag 10 september. Dan kunt u deze data alvast
in de agenda noteren. Nadere informatie willen we op een later moment met u delen via de
kerkbode. Wij zien uit naar een mooie opkomst waarbij we in verbondenheid en gezelligheid
dit aan willen pakken. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Mariska Floor
op nummer 06-20673849.

Met vriendelijke groet, Kees Floor

Heggen snoeien

Zaterdag 7 september staat het snoeien van de heggen op de begraafplaats weer gepland.
Afgelopen jaren waren er steeds veel vrijwilligers die veel werk verzetten in een heel
gemoedelijke en gezellige sfeer. Ook nu zien we weer uit naar uw komst!

Uw kerkvoogdij

Adullam Winkeltje ’t Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte
cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00-15.30 uur.

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-
407338.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen (I) - Waarom ik in God geloof

Iemand die twijfelde of de Bijbel wel Gods Woord was, vroeg aan een mevrouw of ze geloofde
in de Bijbel. De dame antwoordde heel beslist: ‘Ja’. Daarop vroeg de twijfelaar: ‘Maar waarom
gelooft u de Bijbel dan?’ Het antwoord was even kort als krachtig: ‘Omdat ik de Schrijver ken’.
Dat is een argument dat je niet kunt tegenspreken!

Voor u gelezen (II) - 2 Kon. 5:14

(Uit een overdenking van ds. Joh. van der Poel over de reiniging van de melaatse Nadman).
‘Zo klom hij af.” Hij klom af van die mooie, sierlijke, koninklijke wagen. Hij begint met zakken,
maar nog lang niet diep genoeg. ‘Hij klom af.” Wat hij gedacht had nooit te doen, deed hij nu
wel. De vijand moest het opgeven, capituleren en de wapenen inleveren door de liefde. Zo klom
hij af van zijn generaalswagen die getrokken werd door koninklijke paarden. Zo klom hij, de
krijgsoverste, af! Wat God toch kan! Hij doet wat niemand kan. Hoor Manasse, die nooit
bekeerd had willen worden, eens schreeuwen. Hij schreeuwde dag en nacht tot de God zijner
vaderen. ‘Zo klom hij af.” Volk, altijd maar afklimmen van onze hoogten. Bekeerd zijn, is een
hoogte voor onszelf en anderen, die ons daarvoor houden. Om bekeerd te zijn moeten we de
laagste aandoen: ‘Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn!’

De wagen is hij reeds af. Daarop komt hij niet meer zonder genezen te zijn. Hij komt er ook
niet meer op als een krijgsoverste, maar als een kleine jongen, als een kind. De generaal moet
verdrinken. Maar er moet nog meer plaats hebben. Hij moet zich ontkleden, want hij kan toch
zo het water niet in? Die sierlijke jas met die gouden sterren en strepen op zijn mouwen moet
uit. Het was niet meer te zien dat hij een krijgsoverste was. Alle medailles liggen daar nu. Nu



is het toch wel genoeg? Dat dacht Ezechi€l ook. Maar de Heere zei: ‘Graag maar dieper!’ Er
moet net zolang gegraven worden, totdat er niets meer overschiet dan een gevallen Adamskind.
Niet alleen zijn jas moet uit, maar ook zijn hemd. Ja, dat moet er ook aan! Dan ziet men niet
alleen zijn rug, maar ook de melaatsheid. Die walgelijke kwaal. Als hij zich tweemaal heeft
ondergedompeld, is er nog niets van de genezing te zien. De derde maal is er nog niets
veranderd. De vierde maal: ‘Alle genezing uitgesloten.” De vijfde maal: ‘Het is onmogelijker
dan ooit!” De zesde maal: ‘Afgesneden voor altijd!” Daar gaat Nadman onder! Maar dan ligt
Nadman onder en een kleine jongen komt er boven.

Naédman is weg. Wat een rust voor de man. De man is verdronken. ‘En zijn vlees kwam weder,
gelijk het vlees van een kleine jongen.’ Zo fris en zo gezond was hij. ‘En hij werd rein.” Hier is
ook waar: ‘Gij zijt rein door het woord, dat Ik tot u gesproken heb.” Hij was niet alleen een
ander mens, maar ook een nieuw mens. Hij kende zichzelf niet meer. Het was elke dag geweest:
‘Melaats, sterven, dood, zonde en schuld’. Maar nu was het alleen: ‘Rein door het bloed van
het Lam, Dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld!’

Vakantie

Wat baat ‘t veel gereisd

In landen ver gelegen

Zo gij niet in en gaat

Des Heeren smalle wegen?

Wat baat ‘t te bezien
Zo menig schone stad,
Zo gij het hemelrijk
In ‘t harte niet bevat?

Reist vrij ter plaatse waar

Gij vreemde dingen ziet,
Maar wacht u, en vervreemdt
Van uwe Schepper niet.
Jacobus Revius (1586 -1658)

Ten slotte

De scholen zijn vorige week gesloten. Onze kinderen en jongeren kunnen uitrusten. Voor de
meesten is de vakantietijd aangebroken. Er zijn er die thuis blijven, anderen trekken erop uit.
We nemen in deze periode afstand van het drukke leven van elke dag. Laten we evenwel niet
vergeten dat de Heere het waard is om overal gediend te worden. Zowel thuis, alsook op ons
vakantieadres. Daarom nemen we als het goed is geen vakantie van het gaan naar Gods huis,
het Bijbellezen en het onderzoeken van Gods Woord. Integendeel!

Van de mieren, zegt Salomo, dat zij haar spijs bereiden in de zomer (Spr. 30:25). De wintertijd
kan spoedig aanbreken. Dat we daarom deze zomer goed zullen gebruiken. Dan zullen we naast
het zoeken van tijdelijke rust, ook denken aan de plaats van onze eeuwige bestemming en de
ware rust bij de Heere zoeken.

Geliefde gemeente, de Heere mocht ons aller uitgang en ingang willen bewaren. In deze periode
wensen we vooral de eenzamen, de bedroefden en beproefden in ons midden Gods nabijheid in
Christus toe.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen,
uw en jouw fam. ds. D. Zoet






