Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 4 augustus

09.30 uur: ds. D. Zoet

18.30 uur: ds. D. Zoet

Zondag 11 augustus

09.30 uur: ds. D. Zoet

18.30 uur: ds. D. Zoet

Woensdag 14 augustus

Zendingsmiddag

13.30 uur: ds. D. Zoet, ds. W.A. Zondag, ds. H. Lassche, dhr. G. Slootweg

Voorzang
Geen voorzang

Collecten

Zondag 4 augustus:

1. Speciaal onderwijs

2. Kerkvoogdij

3. Verenigingsgebouw De Rank
Zondag 11 augustus:

1. Diaconie

2. Kerkvoogdij

3. Fonds noodlijdende gemeenten en personen
Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes
Woensdag 14 augustus

1. Bijbels en Psalmboeken voor Malawi

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de
bank is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.
De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op
donderdag zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl.
Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De
kinderoppas wordt in één van de zalen beneden gehouden.

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp
van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u
contact opnemen met onze coordinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail
elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

PASTORALIA



Algemeen

Er zijn nog veel anderen uit onze gemeente die bij de zieken genoemd zouden kunnen
worden. Mensen die geopereerd en herstellende zijn, of juist mensen die wachten op een
operatie. Mensen met pijnen of misschien wel met angsten en zorgen. Chronisch zieken.
Mensen met psychische noden. Aan al deze mensen proberen wij te denken en met hen mee te
leven, maar bovenal willen we hen aanbevelen de blik naar Boven te richten. Daar troont Hij,
Die de moeite en het verdriet aanschouwt. De doornen en distelen die u op uw weg ervaart,
hebben de Borg op Gabbatha gekroond en op Golgotha verwond. Hij is van de Vader verlaten
geweest om de vloek der Godverlatenheid voor Zijn Sion plaatsbekledend weg te dragen. Hij
buigt Zich zo vriendelijk ter neder: “Mijn kind, die last is u te zwaar, geef hem aan Mjj over,
Mijn hand is sterk genoeg, Mijn schouder is breed om te torsen, Mijn hart is gewillig om u bij
te staan”. Als de Geest u aandrijft, om deze nodiging op te volgen hebt gij een Vriend aan uw
zijde die fluistert; “Vreest niet, want Ik ben met u”. U mag al uw nood en verdriet geven in de
hand van de Heere. Welgelukzalig zijn allen, die hun betrouwen op de Heere mogen stellen.

AGENDA

Vrijdag 2 augustus:

- Bibliotheek geopend
Donderdag 8 augustus:
- Kinder Bijbel Morgen
- Uitzending kerkdienst
Vrijdag 9 augustus:

- Bibliotheek geopend
Woensdag 14 augustus:
- Zendingsmiddag
Donderdag 15 augustus:
- Kinder Bijbel Morgen
Vrijdag 16 augustus:

- Bibliotheek geopend

Kinderbijbelmorgens “Zoek de schat!”

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat je op donderdag 1, 8 en 15 augustus kunt
komen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Dit jaar is het thema “Zoek de schat!” We gaan
verschillende verhalen vertellen. Na het Bijbelverhaal hebben we nog tijd om samen wat
leuks te knutselen, spelletjes, een speurtocht of een andere activiteit te doen. Word jij hier
nieuwsgierig van en ben je tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan van 10.00 tot 12.00 uur naar het
plein bij de Dorpskerk in Garderen aan de Mazenhofstraat. We hopen je dan te zien. Voor
meer informatie: 06-30515855.

Hartelijke groeten team KBM

Zendingsmiddag

Woensdagmiddag 14 augustus zal de jaarlijkse zendingsmiddag in Garderen in onze kerk
gehouden worden. Ds. Zoet zal de opening en sluiting verzorgen. Sprekers zijn verder ds.
W.A. Zondag en ds. H. Lassche, ook zal de heer G. Slootweg een vertelling voor de kinderen
verzorgen. Tussen beide sprekers zal er een pauze gehouden worden. De collecte deze middag
zal zijn voor Bijbels en Psalmboeken voor Malawi. De zendingsmiddag zal om 13.30 uur
beginnen. Allen hartelijk welkom.



Openingstijden Bibliotheek
In de maanden juli en augustus is de bibliotheek op de dinsdagavonden gesloten. U/jij bent
elke vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur hartelijk welkom.

VAN DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Open Kerk (deel 3) - De wet

De gesprekken die gevoerd worden zijn niet altijd met mensen die totaal onbekend zijn met de
kerk. Er komen er ook die al een zekere vooronderstelling hebben. Zoals, dat we vast nog op
hele noten zingen en de preek uit drie punten bestaat. Traditioneel wordt dat genoemd.

Deze mensen hoeven we niet te beleren. In het evangelisatiewerk bereik je trouwens met zo'n
houding veelal weinig. Maar soms kunnen we anderen wel iets meegeven waar men wat van
kan leren. (En vaak geldt dit ook andersom: door goed naar de ander te luisteren kunnen wij
er ook vaak wat van opsteken.)

Afgelopen zaterdag 20 juli jl. was er een gast die zijn verbazing uitsprak over de wetslezing in
de erediensten. Dat zoiets nog gebeurt! Is dat nog wel nodig want de gemeente is toch zelf
wel op de hoogte van de inhoud van de wet? Zelf kon hij de 10 geboden overigens niet
benoemen.

Mooi dat de gastheer kon toelichten dat de wet een gift van God aan ons is. Geen negatieve
lading zoals de wet soms krijgt, maar als blijk van Gods goedheid waarin Hij ons uitlegt hoe
Hij gediend wil worden. Als je de Heere lief hebt, wil je toch graag ook weten hoe Hij
gediend wil worden? En de wet vertelt ons wie wijzelf zijn, waardoor we de toevlucht leren
nemen tot Christus.

In gedachten gaan we terug naar de preek over de Moorman die we kort geleden hoorden. Hij
was naar Jeruzalem geweest en nu weer op de terugreis. Het lijkt erop dat hij in Jeruzalem
niet gevonden had wat hij zocht. Zeker, hij had kennisgemaakt met de godsdienst in
Jeruzalem. Misschien wel veel vorm, wetten en ceremonién. Maar God Zelf had hij er niet
gevonden. En blijkbaar ook geen uitleg gekregen over Hem bij de gelovigen in die plaats.
Nog steeds verlangend naar onderwijs, naar een ontmoeting met Hemzelf, was hij inmiddels
op weg naar huis. Totdat Filippus op zijn pad werd gebracht... U kent de rest van deze
geschiedenis.

Nu de vraag aan ons: welke ontmoeting hebben gasten met ons (in onze erediensten)? Kunnen
zij iets aan ons merken van het dienen van de Heere of blijft het bij een uiterlijk lezen van de
wet en andere vormen in de eredienst?

'Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.' (Johannes 13 vers 17)
Zending- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier'

OVERIGE BERICHTEN

Dankbetuiging voor medeleven

Voor alle blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, in verband met het overlijden van
onze broer, zwager en oom, willen wij u hartelijk bedanken.

Fam. P. Mourits

Dagfietstocht Woord&Daad Garderen.

Op dinsdag 20 augustus zal de dagfietstocht van Woord&Daad Garderen worden gehouden.
Dan kunt u weer genieten van het moois wat de Veluwe te bieden heeft! Heerlijk op de fiets,
onderweg pauzeren op een gezellig rustpunt, waar u van de lunch kunt genieten.

U kunt zich die dag inschrijven tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij ‘De Rank’ in Garderen
(ingang via Mazenhofstraat). Keuze uit een route van 30 of 40 km. Kosten €4,- p.p. en €15,-



per gezin. Lunch (zelfgemaakte soep, broodjes hamburger en kroket) tegen betaling.
Opbrengst is voor het kind-slavernijproject van Woord&Daad, waarmee kinderen die
onderdrukt worden door allerhande kind-slavernij worden bevrijd en worden geholpen aan
een nieuwe toekomst.

Woord&Daad, Vrijwilligersgroep Midden Veluwe

Adullam Winkeltje ’t Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte
cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m
vrijdag van 10.00-15.30 uur.

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen,
0577-407338.

Voor u gelezen

Een brief van R.M. McCheyne aan een onbekende

Mijn beste vriend,

Ik ken niet eens uw naam, maar ik denk dat ik wel iets ken van de toestand van uw ziel. Uw
vriend is bij mij geweest en heeft mij iets verteld van uw gedachten. Ik schrijf daarom een
paar regels om u aan te sporen op Jezus te zien en te leven. Lees Numeri 21: 9 en u zult uw
ziekte en het geneesmiddel ervoor zien. U bent gebeten door de grote slang. Het gif van de
zonde heeft zich door heel uw hart verspreid, maar Christus is verhoogd aan het kruis, zodat u
mag zien en leven.

Kijk nu niet zo lang en kwellend naar uw eigen hart en gevoel. Wat zult u daar anders vinden
dan de beet van de slang? U bent in ongerechtigheid geboren en uw hele natuurlijke leven
hebt u in de zonde doorgebracht. Hoe meer God uw ogen opent, hoe meer u zult voelen dat u
in uzelf verloren bent. Dit is uw ziekte. Het geneesmiddel voor de ziekte is: zie op Christus!
De heerlijke Zoon van God heeft verloren zielen z6 liefgehad, dat Hij een lichaam aannam en
voor ons stierf. Hij droeg onze vloek en gehoorzaamde de wet in onze plaats. Zie op Hem en
leef. U hebt geen voorbereiding nodig en u hoeft zelf niets te proberen. U hebt geen plichten
en ook geen inspanningen nodig. U hoeft slechts te zien en te leven. Lees Johannes 17: 3. De
weg om zalig te worden is om Gods hart te kennen en het hart van Jezus.

Om tot leven gewekt te worden, moet u uw eigen hart kennen. Als u uw verloren staat wilt
kennen, kijk dan in uw eigen hart. Zie wat een vuiligheid daar is: het vergeten van God,
doodsheid en ongevoeligheid voor Zijn liefde. Als u geoordeeld wordt zoals u bent in uzelf,
gaat u verloren. Om zalig te worden, moet u het hart van God en Christus kennen. Het hart
van Christus wordt beschreven in de vier Evangelién. Zij vertonen Zijn medelijden met
zondaren en het heerlijke werk dat Hij deed in hun plaats. Als u dat hart zou kennen zoals het
is, dan zou u met Johannes uw moede hoofd op Zijn borst leggen. Besteed niet zoveel tijd aan
het bestuderen van uw eigen hart als aan het bestuderen van Christus’ hart. ‘Sla voor één blik
op u zelf tien blikken op Christus!’

U vreest dat uw overtuigingen van zonden niet diep genoeg zijn geweest. Dit is geen reden
om u bij Christus vandaan te houden. Uw hart zal pas echt verbroken zijn als u werkelijk in
Christus bent (Ez. 36: 25-31). Let op de volgorde: eerst sprenkelt God rein water op de ziel.
Dit duidt erop dat we gewassen worden in het bloed van Christus. Daarna geeft Hij een nieuw
hart. Als derde geeft Hij een doordringende herinnering aan vroegere zonden. Nu, de Heere
geve u al deze dingen! Dat u gebracht mag worden, zoals u bent, tot het bloed van het Lam!
Dat Hij uw hart, gewassen en gerechtvaardigd, veranderen zal. Hij geve u een zacht hart en
Zijn Heilige Geest in uw hart. En zo geve Hij u een verbroken hart over uw vroegere zonden.



Lees ook Romeinen 5: 19 eens. Door de zonde van Adam zijn vele tot zondaars gemaakt. Wij
hebben Adams zonde niet bedreven en toch komt de schuld ervan op ons. Wij hebben onze
hand niet naar de appel uitgestoken en toch zijn de zonde en ellende voor onze deur gelegd.
Op dezelfde manier worden ‘door de gehoorzaamheid van Christus velen tot rechtvaardigen
gesteld’. Christus is de Verheerlijkte Die in de plaats van velen stond. Zijn volmaakte kleed is
voldoende om u te bedekken. U had niet de hand in Zijn gehoorzaamheid. U leefde niet toen
Hij in de wereld kwam, leefde en stierf. En toch, in die volmaakte gehoorzaamheid mag u
rechtvaardig voor God staan. Dit is al mijn bedekking voor het aangezicht van een heilige
God. Ik voel mij oneindig goddeloos in mijzelf, als een slang of een pad in Gods ogen. En
toch, wanneer ik sta in Christus alleen, dan voel ik dat God geen zonde in mij ziet en mij
vrijwillig liefheeft. Dezelfde gerechtigheid is beschikbaar voor u. Ze zal net zo wit en rein zijn
voor uw ziel als voor de mijne. O, slaap toch niet één nacht langer zonder deze gerechtigheid!
Stem slechts toe om in Christus te zijn en niet in uw arme zelf.

Ik moet u niet vermoeien. Nog één woord. Lees Openbaring 22: 17. Wat een heerlijke, zoete
woorden! ‘Die wil, neme het water des levens om niet’. Dit is de laatste nodiging in de Bijbel
en de ruimste: Christus’ afscheidswoord aan een wereld van zondaren! Een ieder die wil, mag
deze heerlijke weg van zalig worden aannemen. Kunt u het weigeren? Ik weet zeker van niet.
Beste vriend, laat u overtuigen door een medeworm om het niet nog ¢én moment uit te stellen.
Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

U zit, net als Hagar, in het bereik van de bron. Moge de Heere uw ogen openen en u alles
laten zien dat in christus is! Ik bid voor u, dat u Jezus geestelijk mag zien en verblijd zult zijn;
dat u tot Hem zult gaan en rust zult vinden. Vaarwel

De uwe in de Heere.

Overgenomen uit ‘Een bron in de woestijn’, jaargang 20, nr 9, september 2018 van De
Tabernakel.

Het hoogste Goed (laatste drie coupletten)

De Heere waarschuwt telkens in Zijn Woord
ons hart toch niet op ’t aardse goed te zetten,
maar steeds met ernst op ’s Heeren wil te letten,
opdat we niet verstrikken in de netten,

waarmee de wereld ’t boze hart bekoort.

De ziel, die God eens schiep voor d’ eeuwigheid,
kan dorsten naar een ijdel werelds leven.

Maar nimmer zal het echt vervulling geven,

het klatergoud vertoont zijn glans slechts even.
Gods Woord getuigt: “Het is al ijdelheid”.

Gelukkig die God zoekt bij nacht en dag,

die door genade, aan Zijn troon verbonden,
een haat en afkeer krijgt van alle zonden;

en nimmer rust voor hij op goede gronden
God Zelf als ’t hoogste Goed ook vinden mag.

Overgenomen uit ‘Het hoogste Goed’van Christien de Priester

Tenslotte



Gemeente, we leven in vakantietijd. Of we gaan zelf op vakantie, of de mensen om ons heen
zijn op vakantie. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid mailtjes, telefoontjes en appjes waar
we op moeten reageren, over moeten nadenken of naar moeten handelen, beduidend minder
zijn. Dat geeft even rust.

Daarentegen zijn er ook mensen die vakantietijd ervaren als nog meer eenzaamheid. Hoe kan
het dat juist in de vakantietijd de bezoekjes aan onze ouders of aan onze ouderen juist minder
zijn? Zijn we dan druk met vakantiehouden? Laten we daar niet aan mee doen en juist in deze
tijd ook aan ouderen en andere eenzamen denken en naar hen omzien.

Daarnaast is vakantietijd, als er toch wat minder druk op de dagelijkse bezigheden ligt, ook
een goede tijd om met de dingen van God en Zijn Woord bezig te zijn. Zet je er toe om op
vaste tijd de Heere te zoeken in het gebed en Hem te zoeken in Zijn Woord.

Waulfert Floor schrijft in zijn dagboek ‘Uit het zaaivat™ over wat er tot een oprecht, Gode
welbehaaglijk geroep nodig is, het volgende:

Ten eerste, goede gedachten van de Heere, als een God Die gaarne vergeeft en van grote
goedertierenheid is over allen die Hem aanroepen.

Ten tweede, kwade gedachten van zichzelf, ootmoed en gevoel van onwaardigheid.

Ten derde, oprechtheid. Als ik tegen zonde en verzoekingen bid, dan moet ik ook de zonde
niet liefhebben of de verzoekingen zelf gaan opzoeken.

Ten vierde, Ik moet bidden in Jezus’ Naam en steunen op Zijn verdiensten. Jezus’ zoenoffer
en Zijn volmaakte voorbidding moeten dus mijn enige pleitgrond zijn, om Zijn genade en
verhoring bij God te vinden.

Een gezegende vakantietijd toegewenst van uw kerkenraad.



