
Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente 

 

Donderdag 17 oktober 

14.00 uur: ds. D. Zoet 

Huwelijksdienst Anton Zoet en Anne Myrthe van Dam 

Vrijdag 18 oktober 

14.00 uur: ds. D. Zoet 

Huwelijksdienst André Romijn en Stephanie van den Brink 

Zondag 20 oktober 

09.30 uur: ds. D. Zoet, Preekbespreking 15- 

18.30 uur: ds. D. Zoet 

Donderdag 24 oktober 

19.30 uur: ds. D. Zoet, Bijbellezing 

 

Voorzang  

Morgendienst: Psalm 111: 3 

Avonddienst: Psalm 78: 36 

 

Collecten 

Zondag 20 oktober 

1. Diaconie  

2. Kerkvoogdij 

3. Najaars zendingscollecte HHK 

Donderdag 24 oktober: 

1. Kerkenraadsfonds 

2. Kerkvoogdij 

 

Collecteren in de eredienst 

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank 

is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.  

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag 

zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze 

website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden. 

 

Kinderoppas 

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De 

kinderoppas wordt in één van de zalen beneden gehouden. 

 

Vrijwilligershulp 

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114. 

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen. 

 

PASTORALIA 

 



Algemeen 

J.C. Ryle schrijft het volgende over ziekten:  

“Ziekte is nooit ver van ons weg. Er zijn maar weinig gezinnen die geen familieleden hebben 

die ziek zijn. Er zijn maar weinig gemeenten waarin niemand ziek is. Maar waar we ziekten 

ook tegenkomen, altijd doet die een beroep op onze plicht. In sommige gevallen kan dat wat 

hulp zijn. In andere gevallen een vriendelijk bezoek, belangstelling, een blijk van medeleven, 

dat alles kan veel goed doen. 

Dat zijn het soort dingen die de scherpe kanten verzachten, die mensen samenbinden en goede 

gevoelens bevorderen. Dit zijn dingen waardoor u uiteindelijk mensen tot Christus kunt leiden 

en hun zielen behouden. Dit zijn goede werken waartoe iedere christen bereid zou moeten zijn. 

In een wereld vol ziekten en kwalen moeten we bereid zijn ‘elkanders lasten’ te dragen (Gal. 

6:2) en ‘jegens elkander goedertieren’ te zijn (Ef. 4:32).” 

 

AGENDA 

 

Vrijdag 18 oktober:  

- Bibliotheek geopend 

- Belijdeniscatechisatie 

Zondag 20 oktober: 

- Preekbespreking 15- 

Maandag 21 oktober: 

- Catechisatie 

- Vrouwenbijbelkring 

Dinsdag 22 oktober: 

- Catechisatie 

- Bibliotheek geopend 

Woensdag 23 oktober: 

- Moedermorgen 

- Mannenvereniging 

- Daniëlavond 

Donderdag 24 oktober: 

- Bijbellezing 

Vrijdag 25 oktober: 

- Bibliotheek geopend 

- JV De Waterstroom 

 

Bibliotheek De Rank 

Onze kerkelijke bibliotheek is open op de dinsdag- en vrijdagavonden van 18.30 uur tot 20.00 

uur. Iedereen is van harte welkom. Bent u/jij nog nooit geweest? Kom gerust eens binnenlopen 

in De Rank.  

 

Preekbespreking 15- 

Zondagmorgen 20 oktober is er na de dienst preekbespreking in De Rank voor alle jongeren tot 

ongeveer 15 jaar. 

 

Catechisatie 

Op maandag 21 en dinsdag 22 oktober is er weer catechisatie. De opgegeven leerstof voor de 

groepen 2, 3 en 5 is vraag en antwoord 119 uit de Heidelberger Catechismus. 

 

Vrouwenbijbelkring ‘Eén ding is nodig’ 



Maandag 21 oktober is onze volgende bijeenkomst. Hoofdstuk 3 ‘Verlangen naar God en gebed 

om verlossing’, wat gaat over Psalm 42 en 43, is aan de beurt.  

We wensen jullie een goede voorbereiding thuis. Het is goed om vooraf al met de te behandelen 

stof bezig te zijn. 

We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten! 

 

Moedermorgen 

Woensdag 23 oktober is er weer moedermorgen. We gaan verder met hoofdstuk 2 uit het boekje 

‘Vrouwen rond Mozes volgen’ van A. van Hartingsveldt-Moree. Je bent vanaf 9.15 uur van 

harte welkom in De Rank voor een bakje koffie of thee. We beginnen de bijeenkomst om 9.30 

uur en sluiten de ochtend af om ongeveer 11.00 uur. Je mag je kleine kind(eren) meenemen. We 

hopen op een gezegende ochtend met elkaar.  

 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ 

Woensdagavond 23 oktober is er mannenvereniging om 19.45 uur in De Rank. Jozua 4 is aan 

de orde van behandeling. Alle leden en belangstellenden van harte uitgenodigd.   

 

Daniëlavond 

Ha jongelui, woensdagavond 23 oktober is er weer een Daniëlavond. Het gaat die avond over 

orgaandonatie. 

De inloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom! 

Hopelijk tot dan! 

 

Bijbellezing 

Donderdagavond 24 oktober hopen we de Bijbellezingen over Gideon te vervolgen. Aanvang 

19.30 uur. Het gedeelte dat behandeld zal worden is Richteren 7: 1-8, Gideons geloof wordt 

beproefd. 

 

JV De Waterstroom 

Dag allemaal, afgelopen vrijdag hadden we samen weer jeugdvereniging. We hebben een leuke 

eerste avond met elkaar gehad. Als inleiding hadden we een Bijbelstudie over de bekering.  

25 oktober is er weer JV-avond. Dan doet Jorieke het spel en Otniël en Arco verzorgen de 

catering. Gods zegen en tot de volgende keer.  

Hartelijke groet, de leiding. 

 

VAN UW DIACONIE 

 

Verantwoording september 2024 

Collecten kerk e.d.: 

€ 2.497,61 Diaconie collecten 

€ 1.005,50 Noodhulp Oekraïne 

€ 428,05 Noodhulp Oekraïne H.A. collecte 

€ 1.419,65 HHK Israël incl. gift 1x € 600 

€ 662,45 Plaatselijk jeugdwerk 

€ 153,80 Kerkenraadsfonds 

€ 232,50 Contactmiddag – Kimon – Guinee-Bissau – Gerda Klaver 

€ 117,85 Zondagsschool 

Via Scipio: 

€ 89,50 Diaconie collecten 

€ 78 Noodhulp Oekraïne 



€ 296,50 HHK Israël 

€ 31 Plaatselijk jeugdwerk 

€ 12,50 Zendingsbus 

Via bank en contant: 

€ 1.970 Diaconie 2x € 500; 1x € 250; 1x € 200; 1x € 150; 1x € 125; 1x € 60; 2x € 50; 2x € 30; 

1x € 25 

€ 250 Plaatselijk diaconaal – Rabobank – bijdrage ten behoeve van project Helpende handen 

€ 2.769 Kijken/luisteren diensten 1x € 150; 2x € 100; 1x € 52; 14x € 50; 1x € 40; 3x € 30; 14x 

€ 25; 10x € 20; 62x € 15; 5x € 10; 1x € 7 

€ 62,55 Zending en evangelisatie open kerkdagen/monumentendag 

Namens de diaconie heel hartelijk dank voor uw gaven! 

 

Helpende Handen Garderen 

De gezamenlijke diaconieën van de kerken in Garderen gaan binnenkort de helpende hand 

bieden aan alle inwoners van Garderen die dat nodig hebben. Om welke hulp gaat het? Wassen, 

koken, een boodschap doen, vervoer, hulp in het gezin waar ouders/verzorger/familie dit 

tijdelijk niet kunnen doen. 

Elke inwoner van Garderen krijgt binnenkort een flyer met daarop de nodige informatie. 

Via een 06-nummer kunnen de mensen contact opnemen met een vrijwillige coördinator van 

de kerken. Daarna wordt de hulpvraag door een groep vrijwilligers gerealiseerd. 

Overigens zijn nieuwe aanmeldingen van gemeenteleden als vrijwilliger voor Helpende 

Handen van harte welkom. Dit kan via onze coördinatrice, Elisabeth Bouwers. E-

mail: elisabethkevelam@hotmail.com of tel. 06-53972114. 

Al de hulp valt onder verantwoordelijkheid van de diaconieën van de Hervormde Gemeente, de 

Gereformeerde Kerk en de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen. Voor onze eigen 

gemeenteleden geldt, dat zij hulp moeten blijven vragen via onze eigen Vrijwilligershulp. 

We hopen dat we op deze manier als diaconie ook een hand en een voet mogen zijn voor onze 

mede-dorpsgenoten. Rest ons nog te melden dat wij van de Rabobank uit onze regio een 

stimuleringsbijdrage hebben ontvangen vanwege de maatschappelijke betekenis van ons 

project.  

 

Bezoekjes jongeren aan ouderen 

In de komende herfstvakantie, dat is in de week die op maandag 28 oktober begint, wil de 

diaconie weer bezoekjes organiseren van jongeren uit onze gemeente aan onze ouderen. 

Ouderen die dit op prijs stellen kunnen dit bij één van de diakenen aangeven. U kunt dan ook 

aangeven hoe u dit ingevuld wilt zien. U kunt denken aan een klusje doen, maar ook aan 

voorlezen of een spelletje doen, of om gewoon een gesprek te hebben. De jongeren die dit wel 

willen doen, kunnen zich hiervoor ook opgeven bij de diaconie. 

Vanuit de diaconie zullen we daarna de jongeren en onze ouderen met elkaar in contact brengen. 

 

VAN UW KERKVOOGDIJ 

 

Vacature: hulp voor verenigingsgebouw De Rank 

Onze collega Tina Jansen heeft aangegeven dat ze wil gaan stoppen met haar werk in De Rank. 

Nu zijn we op zoek naar versterking voor ons team in het verenigingsgebouw De Rank. Wij 

zijn Tina Jansen zeer dankbaar voor al het werk dat zij hier heeft verricht in de afgelopen jaren. 

Wat wij bieden:  

Een 0-urencontract op oproepbasis. 

Een gezellige werkomgeving binnen onze kerkelijke gemeente. 

Iemand die indien het nodig is Gerda kan vervangen. 

mailto:elisabethkevelam@hotmail.com


Iemand die bij condoleance en begrafenissen bij kan staan. 

Op jaarbasis zal dit ergens tussen de 25 tot 50 uur zijn. 

Wie zoeken wij? 

Je bent flexibel beschikbaar en bereid om in te springen waar nodig. 

Je hebt affiniteit met de kerkelijke gemeenschap en ons verenigingswerk. 

Je kunt goed zelfstandig werken en houdt van aanpakken.  

Ben jij die betrokken persoon die ons team wil versterken? Stuur dan je sollicitatie naar 

cw.slijkhuis@hhggarderen.nl voor meer informatie. 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Dankbetuiging 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de vele kaarten die ik mocht 

ontvangen voor mijn 90e verjaardag en na mijn ziekenhuisopname en tijdens de gehele periode 

waarin mijn krachten steeds minder worden. Dit medeleven doet mij en mijn gezin heel erg 

goed. Bovenal dank ik de HEERE Die door alles heen nog spaarde en bewaarde. 

Mevrouw P. Slijkhuis-van de Ruitenbeek 

 

Bedankt voor u medeleven 
Heel hartelijk dank voor het gebed, de kaartjes, de pastorale zorg van ds. Zoet en het verdere 

medeleven in de achterliggende periode na het ongeval, ziekenhuisopname en revalidatie van 

Erik. Afgelopen week kregen we met dankbaarheid te horen dat de laatste uitslagen vanuit het 

ziekenhuis goed waren, en er voor nu geen ziekenhuisbezoeken meer nodig zijn. Alleen aan 

God de eer. 
Erik en Corien Melissen en kinderen 
 

Rooster kerkschoonmaak 

Voor het jaar 2025 willen we het rooster voor de kerkschoonmaak gaan opzetten. Bij deze 

plaatsen we de oproep voor het melden als (nieuwe) vrijwillig(st)er voor de kerkschoonmaak. 

Op dit moment zijn er 10 schoonmaakgroepen die om de beurt de kerk schoonmaken. Graag 

willen we deze groepen bemand houden, zodat de schoonmaak van de kerk met elkaar goed te 

overzien is. De schoonmaak met elkaar neemt zo’n 1½ tot 2 uur in beslag. Mogen we op uw 

hulp rekenen? Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met mevr. M. Floor op nr. 

06-2067 3849.  

Met vriendelijke groet, het kostersechtpaar 

 

Herfstfair Adullam 

Komt u ook naar onze gezellige Herfstfair op donderdag 31 oktober 2024? U vindt hier een 

gevarieerd aanbod met zo’n 50 standhouders zoals: Aloë Vera, Jemako, (kerst)kaarten, verse 

stroopwafels & snoep , woondecoratie, hoeden, tassen & sjaals, speelgoed, ondergoed en nog 

veel meer. De Amerikaanse veiling start om 11.00 uur en om 13.00 uur 

Welkom van 10.00-15.00 uur bij ‘de Beek – Uddel’ Paleisweg 214 in Ermelo. 

Graag tot ziens!  

Namens onze Adullamvrienden, Comité Garderen – Uddel 

 

Adullam Winkeltje ’t Kroontje 

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte 

cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje, Het Hof 12, Uddel. Wij zijn geopend van 

maandag t/m vrijdag van 10.00-15.30 uur.  

Voor wens- en condoleantiekaarten kunt u terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-407338. 
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UIT DE PASTORIE 
 

Persoonlijke brief 

Beste vriend, je zult wel verwonderd zijn een brief van mij te ontvangen. Nu ik je niet meer 

spreken kan, gebruik ik dit middel om mijn gedachten met je te delen. 

Ik weet niet hoe je mij ziet. Als een ernstige en sombere geestelijke, of als iemand die je vriend 

en metgezel had kunnen zijn. Het is inderdaad nog maar kortgeleden dat ik even oud was als 

jij, toen ik het genoegen vond in de dingen, waarmee jij je nu vermaakt, de boeken las die jij nu 

leest, dat ik mezelf nooit anders dan een jongeling kan zien. Dit is één van de belangrijkste 

redenen dat ik je schrijf.  

Hetzelfde jeugdige bloed dat door jouw aderen stroomt, vloeit ook door die van mij. Dezelfde 

neigingen en bruisende hartstochten die in jouw hart leven, leven ook in mij. Zodat ik je zeker 

niet probeer over te halen tot iets dat niet bij je leeftijd past, als ik jou probeer te bewegen om 

mèt mij tot één Zaligmaker te komen en het overige deel van je leven door ‘de Geest Gods 

geleid’ ten einde te brengen.  

Ik ben geen oude grijsaard, want dan zou je met alles wat ik nu tot je zeg kunnen beantwoorden, 

door mij te herinneren dat je nog jong bent. Nee, ik ben even goed een vrolijke knaap als jij en 

ik houd even veel van het leven en geluk als jij! 

 

Maar een andere reden om jou te schrijven, mijn lieve vriend, is dat ik bij ervaring het gemis 

leerde kennen van een vriend om mij te raden en terecht te wijzen. Ik had een broer zoals jij, 

die mij veel dingen leerde. Hij gaf mij een Bijbel en gaf me de opdracht daarin te lezen. Hij 

probeerde mij te leiden zoals de tuinman de takken van een appelboom langs de muur leidt, 

maar alles tevergeefs. Ik dacht veel wijzer te zijn dan hij en wilde altijd mijn eigen weg gaan. 

Ik herinner me nog goed, hoe ik hem vaak in zijn Bijbel zag lezen of zijn kamer sluiten om te 

bidden, terwijl ik me klaar maakte om naar één of ander vrolijk feest te gaan. 

Welnu, deze dierbare vriend en broer stierf. Hoewel zijn dood dieper indruk op mij maakte dan 

zijn leven ooit gedaan had, voelde ik toch hoe treurig het is om geen vriend te hebben. Ik bedoel 

daarmee niet dat ik geen kennissen of vrienden had, want die had ik veel, maar ik had geen 

vriend die met mij sprak over het bloed van Christus, dat van alle zonden reinigt. Niemand die 

mij vertelde over de Heilige Geest, Die zo bereidwillig is om ons hart te vernieuwen en ons 

onze verkeerde verlangens te leren overwinnen. Ja, ik had een Vriend en Leraar, dat was Jezus 

Zelf, Hij leidde mij op een manier die maakt dat ik Hem alleen, alle lof en dank daarvoor 

toebreng. Hoewel Jezus dit u nóg doen kan, gebruikt Hij ook mensen om te leiden. Hoe gelukkig 

zou ik zijn, als ik jouw leidsman zou kunnen zijn. Een wegwijzer te zijn die je het rechte pad 

aanwijst. 

 

Zeg mij, vriend, zou je je werk minder vrolijk doen en je dagelijks brood met minder vreugde 

eten en minder gerust gaan slapen, als je zonden vergeven waren? Denk je dat dit je ongelukkig 

zou maken? Dat durf je niet te zeggen. Maar zou de vergeving van zonden je gelukkiger maken 

dan dat je nu bent? Misschien zul je me antwoorden dat je nu ook heel gelukkig bent. Ik geloof 

je helemaal. Ik weet dat ik ook heel gelukkig was, hoewel mijn zonden niet vergeven waren. Ik 

geloof dat weinig jongens gelukkiger waren dan ik in mijn onbekeerde toestand. Het meest 

droevige van alles is dat je elk moment je ogen open kunt doen in de hel. Gelukkig zijn, zonder 

de vergeving van zonden te hebben gekregen? Wil je dan niet geloven dat het je gelukkiger zou 

maken als je de vergeving van je zonden had, als je met de gerechtigheid van Jezus bekleed 

was en zeggen kon: “de toorn van God is van mij afgewend?” 

Ik kan je verzekeren door alles wat ik zelf bij ervaring weet, dat de vreugde van iemand die de 

vergeving van zijn zonden heeft zoveel groter is dan de vreugde van hem die deze vergeving 



mist. De vrede die de vergeving van zonden geeft verlicht al het werk, maakt elke hap brood 

smakelijker en ontneemt de dood zijn prikkel. Deze vergeving van zonden kan nu al jouw deel 

worden. Ze wordt gegeven aan degenen die op Jezus zien, als het Lam van God, Dat de zonden 

van de wereld wegdraagt. Zij voelen dat ze zichzelf niet van hun zonden kunnen verlossen. 

 

Als je mij terugschrijft zou ik graag horen van je hoe het met je gaat en welke dingen in de 

Bijbel bij jou vragen oproepen. Dan zal ik alles doen wat ik kan om die op te lossen. Natuurlijk 

lees je regelmatig uit je Bijbel, maar probeer dat ook te begrijpen en te beleven. Lees meer dan 

één gedeelte uit de Schrift tegelijk. Verander het Bijbellezen in gebed. Als je een Psalm leest, 

kniel dan neer en bid: “O Heere, geeft U, dat de zegen van deze Psalm aan mij vervuld wordt! 

Laat mij niet staan in de raad van de goddelozen!” Dat is de beste manier om de Bijbel te 

begrijpen en bidden te leren. Belijd in het gebed je zonden, die je in de afgelopen dag hebt 

gedaan en noem ze één voor één. Bid voor je vrienden, met name voor je ouders. 

Ik ben er zeker van dat uit hun huis gebeden voor jouw geluk ten hemel worden opgezonden, 

zul je dan ook niet voor hen bidden? Doe het geregeld. Als je in oprechtheid voor anderen bidt, 

zul je daardoor ook voor jezelf leren bidden. Breng mijn vriendelijke groet over aan je broer, 

en geloof mij, je oprechte vriend,  

 

R.M. M’Cheyne 

(Uit het leven van ds. Robert Murray M’Cheyne” Andrew A. Bonar. Deze brief is een verkorte 

weergave van de brief die ds. M’Cheyne schreef aan een jong gemeentelid dat zijn gemeente 

verliet.) 

 

Ten slotte 

Geliefde gemeente, deze keer een korte, hartelijke groet. Wees de Heere in alles bevolen.  

 

uw en jouw ds. D. Zoet 
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